Nieuwsbrief maandag 25 maart

Agenda

Donderdag 28/3 Viering Pasen
Vrij 29/3 - Ma 1/4 Goede Vrijdag en tweede paasdag, lang weekend vrij

Zaterdag 6/4 Lentebazaar

Woensdag 17/4 Boekenmarkt t.b.v. het jubileum (12.00 — 13.30 uur)
22/4 tot en met 3/5 | Meivakantie

‘ Vakantie BSO geopend in de meivakantie op 23, 25 en 30 april en 2 mei

De Goede Week en Pasen

Deze week is de Goede week, ook wel Stille Week genoemd, de week die voorafgaat aan
Pasen en begint op Palmzondag, de dag van de intocht van Jezus in Jeruzalem. We kennen in
de Goede Week verder Witte Donderdag (het laatste avondmaal), Goede Vrijdag (de
kruisiging), Stille Zaterdag (bezinning, besef van de dood) en Paaszondag (de opstanding).
Zondag vieren we Pasen. Een groot feest, het grootste binnen het christendom, omdat met
Pasen het sterven en de opstanding van Jezus herdacht worden. We vieren Pasen op de
eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. De lente begint op 21 maart en daarom
valt Pasen altijd ergens tussen 22 maart en 24 april.

Pasen kent ook een voorchristelijke traditie, als lentefeest. Het gaat dan niet over de
wederopstanding van Jezus, maar over de wederopstanding van de natuur. In het najaar is
de natuur naar binnen gekeerd om zich klaar te maken voor de winter. Nu het lente is, wordt
de natuur weer wakker en maakt ze zich op voor de zomer.

De relatie tussen Pasen en de lente is ook terug te zien in de naam die in het Engelse en
Duitse taalgebied aan het feest gegeven is: Easter en Ostern. Deze naam is afgeleid van
Ostara, de godin van de lente en de vruchtbaarheid.

Pasen is ook nauw verbonden aan het Joodse lentefeest Pesach. Tijdens dit feest wordt de
uittocht uit Egypte herdacht. Pesach wordt in dezelfde periode als Pasen gevierd. Het woord
Pasen is mogelijk ook afgeleid van het woord Pesach.

Door de verschillende achtergronden
van het paasfeest zijn er ook diverse
beelden aan het feest verbonden. De
paashaas is er een van. Van oudsher is
de haas verbonden met
vruchtbaarheid. In de Edda kunnen we
lezen hoe een haas in de lente eieren
naar de aarde brengt voor de godin
Ostara.

Ook eieren zijn nauw verbonden met
het paasfeest. Er worden gekookte
eieren versierd, chocolade eieren




gezocht en er wordt veelvuldig over eieren gezongen. Behalve dat eieren erg lekker zijn, zijn
eieren natuurlijk ook een symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven. Daarbij kondigen
eieren ook de lente aan, kippen leggen in de winter namelijk geen eieren.

Komende donderdag vieren we het paasfeest op school, dat is vooral een vreugdevol feest.
Er zijn heerlijke paasbroden, mooi gedekte tafels, matzes (die verwijzen naar het Joodse
Pesach) en natuurlijk paaseitjes.

Weekopening

ledere maandagochtend openen we met elkaar de week. Leerlingen en leerkrachten van klas
1 t/m 6 komen bij elkaar in de zaal en luisteren naar een verhaal of muziek en zeggen de
spreuk die past bij het begin van de week. Ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd; we
vinden het fijn als ouders dit ritueel met ons mee beleven. Het valt ons echter op dat het in
toenemende mate gebeurt, dat kinderen waarvan een ouder aanwezig is, niet meer bij hun
klas zitten, maar bij papa of mama. Dat is eigenlijk niet de bedoeling; de weekopening is
immers echt iets dat we doen met de klas en de juf, samen met alle andere kinderen en
juffen. Hierbij dus een vriendelijk verzoek aan jullie, wanneer je bij de weekopening
aanwezig bent, om met je kind(eren) af te spreken dat zij tijdens de weekopening bij hun
klas blijven zitten. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Van de bazaarcommissie " <

Nog maar heel even en dan is de Bazaar op X ;'f Bazaarﬁ april
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terecht voor inspirerende lezingen, workshops 5?} ) 7 ==
en gezellige activiteiten. Graag stellen we ook o b lmm:& ' Jéhl]K et
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bij Oermensjes alles vinden voor opgroeiende kinderen tussen 0-12 jaar, vind je
handgemaakte zeep in de kraam van Meizoen, handgemaakte voorwerpen bij voormalig BSO
collega Bregje van Groen Draadsel, macramé-items bij By-Hei, prachtige edelstenen en
duurzame cadeaus bij Katse Fratsen, natuurlijke producten bij de Handige

Duizendpoot, persoonlijke kruidenthee melanges en kruidenmiddelen bij Kruidenkracht, kun
je bij Luova by (juf) Rosita terecht voor woondecoratie en accessoires voor jong en oud en is
er een boekenprimeur te vinden bij GroenerGroeien van juf Jelka!

Je vindt een wat uitgebreidere omschrijving van een aantal van onze standhouders in het
bijgevoegde document.

Om ook de kleine en iets grotere honger te stillen tijdens de Bazaar kun je terecht bij

het restaurant van de zesde klas. Vanaf 10.00 uur wordt er koffie en thee geserveerd met
zoetigheid en vanaf 12.00 uur is er salade en hartig eten voor de lunch verkrijgbaar.

De kinderen gaan dit samen met hun juf en ouders voorbereiden. Menukaarten, prijslijsten,
een afwasrooster en natuurlijk wordt er ook gekookt, gebakken en gewerkt. Van het
verdiende geld kunnen zij op schoolkamp, en een eindfeest vieren.

Omdat we veel aanloop verwachten deze dag, willen we vragen of jullie willen helpen met
bakken. Als je een bijdrage kan leveren in de vorm van cake, taart of andere hartigheid kun
je jein dit formulier onderaan bij de baklijst inschrijven!

Alvast hartelijk dank, namens het Bazaar team.


https://docs.google.com/document/d/129dsYWl49zGL2LaLjw_mHQoqgQJHhRcszJX0PpWYeXI/edit?usp=sharing%5d

Schoolvoetbal

Op woensdagmiddag 3 en 10 april vindt bij Zeelandia het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
plaats; 3 april spelen de jongen en 10 april de meiden. Van onze school doen drie teams
mee, een jongensteam uit klas 5 en 6 en twee meidenteams, een uit klas 5 en een uit klas 6.
Leuk als er veel supporters zijn om hen aan te moedigen. Voor de teams hierbij alvast veel
plezier en succes gewenst!

Sportkennismaking april

In de maand april 2023 kunnen de leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 kiezen voor de sportieve
activiteiten van korfbalvereniging Swift! Kijk voor meer informatie en/of schrijf direct in via
de volgende links:

Trainen bij Korfbalvereniging Swift voor kinderen van 6 en 7 jaar | in agenda Middelburg Ontmoet
Trainen bij Korfbalvereniging Swift voor kinderen van 8 en 9 jaar | in agenda Middelburg Ontmoet
Trainen bij Korfbalvereniging Swift voor kinderen van 10 en 11 jaar | in agenda Middelburg Ontmoet

Kleurrijke huisjes voor de vogels bij Kranesteyn en ‘t Gasthuis

Einde vorig jaar gaf Bas Wattel, stadsecoloog van Middelburg, een gastles over biodiversiteit
aan de kinderen van klas 4.. De kinderen leerden over biodiversiteit en het belang daarvan.
Aan het einde van de les kregen ze een vogelhuisje om mooi te versieren. Vorige week
donderdag vertrok de klas met een bolderkar vol met vogelhuisjes naar Kranesteyn en 't
Gasthuis. Daar kregen ze onder toeziend oog van de bewoners een mooie plek in de tuinen
en op de balkons. Het was een prachtige middag met heerlijk lenteweer en mooie
ontroerende ontmoetingen tussen de kinderen en de bewoners.

Open dag muziekschool

Binnenkort organiseert Muziekschool Zeeland een open dag op haar locaties in Zeeland. Op
zaterdag 13 april mag iedereen in Middelburg langskomen om verschillende instrumenten
uit te proberen. Neem plaats achter de piano, raak de juiste snaar op de harp of probeer
eens te blazen op een trompet. Daarnaast kun je ook luisteren naar concertjes van leerlingen
en verschillende ensembles. Zie deze link voor meer informatie.


https://middelburgontmoet.nl/agenda/97991/2024-04-08/trainen-bij-korfbalvereniging-swift-voor-kinderen-van-6-en-7-jaar
https://middelburgontmoet.nl/agenda/97992/2024-04-08/trainen-bij-korfbalvereniging-swift-voor-kinderen-van-8-en-9-jaar
https://middelburgontmoet.nl/agenda/97993/2024-04-08/trainen-bij-korfbalvereniging-swift-voor-kinderen-van-10-en-11-jaar
https://muziekschoolzeeland.nl/aanbod/opendag/

De grote rekendag

Op dinsdag 19 maart vierden we in de hele school de Grote Rekendag met als titel
“Gegevens gesnapt”. Na een gezamenlijke start op het schoolplein, waar alle kinderen zich
verzamelden en een levende grafiek maakten van het lievelingsfruit van de leerlingen van de
VSZ (de aardbei was favoriet!) werden er in alle klassen, soms klasoverstijgend, heel veel
rekenspelletjes gedaan en rekenopdrachten uitgevoerd. Het was een vrolijke ochtend, voor
herhaling vatbaar. En juf Linda? Daar kun je op rekenen....!

Naar aanleiding van de Nieuwsbrief
Heb je naar aanleiding van de Nieuwsbrief nog een vraag of wil je iets opmerken, stuur dan
een mailtje naar directie@vsz.nl

Een fijn en vrolijk paasweekend gewenst!


mailto:directie@vsz.nl

